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Petrarkisme!





‘Mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste’, zei mijn liefste tegen mij,
terwijl mijn lippen zich aan haar lieve lipjes tegoed deden.
Die drie woordjes, zo helder en duidelijk
stroomden mijn oren in en ploegden (ik weet niet hoe)
al mijn gedachten om, voortdurend malend en nooit moe.
Maar het oor vertrouwde die woordjes niet en gaf ze weer terug. 
Daarom vroeg ik mijn geliefde, haar onverwachte woorden
duidelijker uit te leggen, en zij heeft dat toen gedaan.
O, rijkdom van mijn hart dat overliep van vreugde!
Mijn ziel werd ondergedompeld in haar hart vol van deugd.
Maar toen de morgenster plaatsmaakte voor het daglicht
is, tegelijk met de heldere zon, de droevige waarheid tevoorschijn 
gekomen.
Hemelse goden, hoe komt het toch dat schijn zoveel op 
werkelijkheid lijkt,
en het leven op een droom, en een droom op het leven?

Zaterdag 23 januari 1610. 
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