


Liedjes vit de zestiende en zeven-
tiende eeuw

Muziek 1s overal. We horen de hele
dag muziek om ons heen, via radio, tv,
cd, dvd en Internet. Veel mensen zin-
gen hardop of 1n zichzelt mee. In het
zestiende- en zeventiende-eeuwse
MNederland was dat niet anders. Ook
toen zong 1edereen, van hoog tot laag,
op allerle1 plaatsen en byj allerler gele-
genheden. Liedboeken uit die tijd ge-
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goed, heilig man;

wil je wat in mijn schoentje geven,
God loont u dan.

Sommuge hedjes van vroeger zijn
goed herkenbaar, zoals tekst en melo-
die van het Sinterklaasversje hieronder.

Rond 1664 schilderde Jan Steen het
Sinterklaasteest. Kinderen verheugen
zich over de cadeaus die ze in hun
schoen hebben gevonden — op één na,
die heeft een roe gekregen. Sommigen
zingen een hedje 1n de schoorsteen,
terwijl de gniffelende volwassenen ver-
rast meeleven. De rituelen van tegen-
woordig bestonden toen dus ook al.

Geef me een beurs met bellen,
10 zal ik je niet meer kwellen.
Tolange als het God geliett,
heb ik Sinterkluasie lief.



